TWEE WEGEN, TWEE POORTEN

e Heere Jezus heeft Zijn hoorders ernstig opgeroe-
pen in te gaan door de enge poort. Hij wijst hen
" op de poort die wijd is en de weg die breed is die

tot het verderf leiden. De poort ten leven is smal en de weg
daarheen is nauw. Velen gaan door de wijde poort.en over
de brede weg. Weinigen gaan door de enge poort en over
het smalle pad dat tot het leven leidt. De Schriftgegevens
zijn bekend. De werkelijkheid daarvan is ingrijpend. Thomas
Boston (1676-1732) verklaart die bekende woorden voor
zijn gemeente. Van die preken kan iedereen nog steeds
kennisnemen. Nauwkeurig beschrijft hij wat verstaan moet
worden onder de enge poort en de smalle weg, de ruime
poort en de brede weg. Hij toont ook aan waarom de ene
poort eng en de andere poort wijd is en waarom de ene
weg smal en de andere breed is. Op een ontdekkende wijze
preekt hij het onderscheid tussen de velen die de brede weg
bewandelen en de weinigen die het smalle pad door genade
lopen. De weg die iemand in de wereld inslaat, is een zaak
met verstrekkende gevolgen. ‘Het is van belang hoe iemand
zijn gang door het leven begint. Als die goed is begonnen,
zal die ook zonder meer goed eindigen. Als het begin ver-
keerd is, zal het einde ermee overeenkomen, indien er geen
keer ten goede komt’. Wie de preken van Boston leest, kan
weten op welke weg hij wandelt. De
preken laten de praktijk der godza-
ligheid zien. Ze bevatten ernstige
waarschuwingen en troostvolle
besturingen. Al eerder kwamen deze
preken uit, maar de vertaling van
N.A. Eikelenboom heeft de toegan-
kelijkheid zeer verhoogd. De preken
kenmerken zich door eenvoud, maar
ook door diepte en beknoptheid, en
door grote zeggingskracht.
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